
Vrienden,

 Van harte nodig ik jullie met jullie partners uit voor onze traditionele Nieuwjaarsbijeenkomst. Om 
elkaar alle goeds, alle geluk en goede gezondheid te wensen voor het nieuwe jaar 2017.  De 
bijeenkomst zal zijn in de Lodge Visdonk op woensdag 4 januari 2017. Van 18.00 uur tot 18.45 uur 
ontvangst, persoonlijke gelukwensen, met een drankje en hapje. Verplaatsen naar de 
Heidepoortzaal voor de aanvang van het diner. De bijdrage in de totale kosten van ontvangst, 
optreden, diner, wijnen en koffie is 50 euro per persoon. Na de koffie zijn de drankjes voor eigen 
rekening.

 Maar voor dat we van het diner kunnen gaan genieten is er in plaats van de traditionele speeches 
een kort optreden van een bijzondere, jonge en charmante dame, Carmien Michels. Ik ontmoette 
haar op een avond in Leuven waar zij een indrukwekkend optreden verzorgde. In de laatste trein 
naar Antwerpen bespraken we de idee ook jullie met haar te laten kennismaken. 

 Ons jaarthema “Samen Leven” krijgt in haar introductie van Poetry Slam een bijzondere plaats. 

 Zij is schrijfster, docente, woordkunstenaar. In 2011 wint ze de NTR radioprijs in Carré in 
Amsterdam. In 2013 verschijnt haar roman We zijn water en haalt naast lovende recensies de 
short list van de debuutprijs en wint de Bronzen Uil. In 2013 studeert zij als woordkunstenaar af 
aan het Koninklijk Conservatorium in Antwerpen.  In 2014 wint ze de publieksprijs Poetry Slam in 
België. Eind 2014 richt ze samen met Max Greyson ARType vzw op, een organisatie die het 
gesproken woord en de kruisbestuiving tussen verschillende disciplines stimuleert. In 2015 starten 
ze in samenwerking met het Vlaams Fonds voor de Letteren het project Slamlezingen. Ook maken
ze hun eerste muziektheaterproductie: BARTóK. Naast repeteren, presenteren, doceren en 
optreden werkt Carmien met engelengeduld aan het tweejarig onderzoek TS03 aan het 
Conservatorium van Antwerpen, dat de creatieve taalstimulering bij jonge kinderen exploreert, en 
aan haar tweede roman. In september 2015 verschijnt Vraag het aan de bliksem bij Uitgeverij 
Polis.

Steeds vaker werkt Carmien samen met muzikanten, musea en festivals. In januari 2016 wint ze 
het Nederlands Kampioenschap Poetry Slam in Utrecht. Voor het eerst verdedigt een Belg de 
Nederlandse eer op het wereldkampioenschap in Parijs in mei 2016. Ze wordt in Parijs eervol 
derde bij deze wereldkampioenschappen Poetry Slam.

Inmiddels treedt ze op over de hele wereld. Is op 4/1/2017 net terug van een optreden in Israël en 
al weer op weg naar een optreden bij het Centre of Dutch and Flemish Studies aan de University 
of Sheffield England. 

 

http://artypevzw.be/
http://www.polis.be/boeken/vraag-het-aan-de-bliksem
http://artypevzw.be/bartok.html
http://artypevzw.be/slamlezingen.html

