Fietstocht dinsdag 19 augustus 2014 — vertrek om 13.30 uur

Dit keer wagen we ons in het buitenland.

We vertrekken in Baarle Hertog/Nassau en komen samen in Loswal (= is een straat) in
Baarle Hertog, gelegen tegen het fietspad BELS LIJNTJE.

Hier is er ruime parking voor langdurig parkeren en dicht tegen het centrum gelegen.
We vertrekken aan fietsknooppunt 92: zie verder plannetje
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Wij rijden door het centrum van Baarle langs Weelde en Ravels naar het Kempisch kanaal
en vandaar naar Turnhout, knooppunt 1 waar het Bels Lijntje begint,

Langs het Turnhoutse Vennengebied , Dombergheide en Weelde Statie naar Baarle —Hertog — Nassau , op een
verkeersvrije fietspad door een groene tunnel . Wel oppassen voor gevaarlijke kruispunten

De voormalige spoorwegverbinding tussen Turnhout en Tilburg, in de volksmond Bels Lijntje genoemd, loopt
dwars door Baarle. Vandaag de dag is deze verbinding een druk bereden fietspad. Langs het fietspad treft u
nog enkele oude seinwachtershuisjes aan. Ook het voormalige station van Baarle is bewaard gebleven. Wordt
nu gerestaureerd . Nabij Weelde-Statie zijn nog enkele overblijfselen van de eens zo statige locomotiefloods en
de daarbij behorende draaischijf te zien. Ook de gebouwen die de zogenaamde quarantainestallen herbergden
en de restanten van het grote perron en de gebouwtjes die eens behoorde tot het reusachtige station dat het
doorgangsstation moest worden op de lijn Brussel — Amsterdam, zijn er nog steeds.

Terug in Baarle Hertog / Nassau zoeken we in het centrum een gelegenheid voor de
liefhebbers om een kabbeltje te eten.

Inschrijven is niet echt noodzakelijk maar tof voor de vrienden om te weten wie deelneemt.
E-bikers zijn zeer welkom,

Julien



